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Goddelĳ ke 
begeleiding

Geschenken van intuïtie, 
dromen, ingevingen en signalen

We leren werken met intuïtie, wat in 
feite Spirit is die tot ons spreekt en ons 
voorzichtig begeleiding geeft om ons 
leven beter te maken.

H A R O L D  K L E M P

van Ziel
Avontuur

EckankarEen 



GODDELIJKE BEGELEIDING: EEN 
ECK AVONTUUR VAN ZIEL

Avonturen van Ziel zijn spirituele 
ervaringen die ons raken in de 
diepste kern van ons wezen. 

U bent Ziel – een eeuwige, unieke vonk van 
God. Als Ziel heeft u de goddelijke kennis 
in u.

Verhalen • Inspiratie • Spirituele oefeningen

Ontdek hoe luisteren naar uw innerlijke 
begeleiding, een goddelijk gave, u

◊ antwoorden kan geven oer hoe u uw 
dag beter kunt indelen,

◊ vertrouwen kan geven in uw eigen 
spiritueel kompas, en

◊ kan inspireren tot zelfmeesterschap!

Het woord ECKANKAR betekent medewerker 
met God. Het is het pad van spirituele 
vrijheid. ECK betekent levenskracht, Godde-
lijke Stroom, of Heilige Geest.



ONTMOET SRI HAROLD 
KLEMP
Een spirituele leraar die u kan helpen op 
uw pad van spirituele zelfontdekking.

Sri Harold Klemp is de spirituele leider van 
ECKANKAR – de MAHANTA, de Levende ECK 
Meester. Zijn rol is om de kennis en liefde 
voor de goddelijke dingen, die al in uw hart 
aanwezig zijn, te doen ontwaken.

Als de Innerlijke en Uiterlijke Meester geeft 
hij spirituele hulp via lezingen en geschrif-
ten, in de droomstaat en in
de spirituele werelden.

U leert hoe u uw 
eigen antwoorden kunt 
vinden, zodat u met 
zelfmeesterschap door 
het leven kunt gaan.
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VERWELKOM DE WONDEREN

Hoe herkent u de waarheid?

Als Ziel, een vonk van God, is de liefdesband 
tussen u en de Levenskracht, het ECK, net zo 
natuurlijk als ademen. De Goddelijke Geest 
werkt altijd in uw belang en u kunt uzelf af-
stemmen op Diens liefde voor u.

Innerlijke begeleiding is een van de vele ge-
schenken. 

U hebt vast wel eens meegemaakt dat u op 
het juiste moment de juiste ingeving kreeg en 
u uw koers bijstelde voor een beter resultaat. 
Of misschien hebt u wel eens met succes op 
uw intuïtie vertrouwd in zaken die anders 
ondoorzichtig zouden zijn.

Welkom, prachtige kleine wonderen!

Een zegen doorgeven

“Irene,” een studente van ECK, was op weg naar 
een winkel toen ze een bord zag voor een rom-
melmarkt. Het wekte haar nieuwsgierigheid, dus 
ging ze kijken. Tot haar teleurstelling,



HEEFT HET 
VOLGEN VAN EEN 

RECENTE INGEVING 
U EEN ZEGENING 

GEBRACHT? 

waren er vooral spullen voor baby’s en kleine 
kinderen. Niet veel voor Irene, een senior.

Maar aan de andere kant zag ze een kinder-
schommelstoel. Om de een of andere reden 
viel die haar op. Toen zei de zachte stem van 
de Innerlijke Meester: “Koop deze schommel-
stoel en het zal veel troost geven.” Nieuwsgie-
ring kocht Irene het.

Die avond kwam haar dochter langs. Haar 
dochter is lerares op een school voor speciaal 
onderwijs. Irene dacht toevallig aan de schom-
melstoel, die nog in haar auto lag. Ze vroeg 
haar dochter: “Zou jij de schommelstoel kun-
nen gebruiken?”

Haar dochter stemde ermee
in hem naar de school
te brengen.

De volgende dag, na de lunch, moesten alle 
kinderen een dutje doen. Maar er was een 
autistisch kind dat nooit rustig kon worden. Hij 
liep maar rondjes door het lokaal. Nooit rust. 
De onderwijzers moesten hem goed in de 
gaten houden. Maar die dag viel zijn oog op 
de schommelstoel aan de andere kant van het 
lokaal. 



Hij liep erheen en ging erin zitten, en schom-
melde en schommelde. Het voelde zo goed. 

Toen Irene dit hoorde, kreeg ze haar bevesti-
ging – de schommelstoel bracht inderdaad 
troost. Dat zijn de eenvoudige manieren waar-
op de Goddelijke Geest bereidwillige helpers 
vindt om een zegen door te geven.

De leer van ECK biedt 
spirituele oefeningen om 
uw persoonlijke verbinding 
met Godsstroom te verrijken. Met een beetje 
oefening zult u vertrouwen krijgen in deze 
eindeloze golf van liefde en begeleiding terwijl 
u door uw dagen gaat. 

Geniet van de wonderen! }

HEEFT U EEN 
WONDER 

ERVAREN?

Geniet van de wonderen! 



PROBEER EEN SPIRITUELE OEFENING

BRENG VREUGDE IN 
UW LEVEN

Naarmate iemand de innerlijke band met de 
Goddelijke Geest ontwikkelt, neemt zijn ver-
mogen om de leiding over zijn eigen leven te 
nemen toe. 

Als mensen op hun hart zouden vertrouwen 
en weten dat als ze van God houden en hun 
hart openen – als ze van God houden door van 
hun naaste te houden – dan zouden ze mer-
ken dat God hen hulp, begeleiding en bescher-
ming brengt op manieren die de meeste ande-
ren niet kennen.

De manier om dat te doen is HU te zingen, een 
heilige naam voor God. U zingt dit zachtjes 
voor uzelf of innerlijk.

U kunt het Licht van God 
zien; het kan een blauw 
licht, een wit licht, een geel 
licht of een groen licht zijn. 
U kunt het op veel verschil-
lende manieren zien.

DUS ZING ELKE 
DAG HU, EEN 
LIEFDESLIED 
VOOR GOD.



Of u hoort misschien het geluid van rinkelende 
belletjes, een fl uit, een volledig orkest of iets 
eenvoudigs als een zucht.

Maar u zult vervult zijn met liefde.

Er zal een communicatie van God zijn, direct of 
indirect, die vreugde in uw leven zal brengen 
die er nooit eerder was. 

Zing HU en dit zal u helpen uw hart te openen 
voor Gods liefde. Dan zult u zien dat er ook in 
uw leven wonderen gebeuren. }

Soms kan de Heilige Geest op een be-
hoedzame manier werken. Het kan u een 
ingeving geven, een gevoel van hoe te 
handelen, wat te doen, naar welke 
tandarts te gaan – iets heel nuchters.

““““““



Hoe HU te zingen

Met uw ogen open of gesloten.

◊ Haal een paar keer diep adem om te 
ontspannen.

◊ Begin dan HU (uitgesproken als hjoe) te 
zingen in een lange, langgerekte klank: 
HU-U-U-U. 

◊ Haal weer adem en zing HU opnieuw. U 
kunt hier tot twintig minuten mee 
doorgaan.

◊ Zing HU met een gevoel van liefde en het 
zal geleidelijk uw hart openen voor God.

Ervaar HU

HU
Heilig geluid – Eeuwenoude mantra

https://www.eckankar.org/hu/explore-hu-en/


GODDELIJKE HULP IN 
OVERVLOED

Door Mark Suplinskas

Wist u dat hulp zo dichtbij is als uw hart-
slag? Hier leest u hoe een man goddelijke 
begeleiding ontving om een nieuwe en 
bevredigende carrière te vinden. 

Ik had altijd geloofd dat als ik een vierjarige 
bachelor zou halen, ik een goede baan zou 
vinden. Maar ik stond op het punt af te stude-
ren met een graad in biologie en er waren 
weinig vooruitzichten op een baan. 

Ik wist dat ik in de problemen zat toen mijn 
studieadviseur achterover leunde in zijn stoel en 
zei: “Nou, je kunt altijd nog proefdieren voeren.”

Na mijn afstuderen heb ik verschillende banen 
geprobeerd. Ik werkte in een tehuis voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarna werkte ik op een psychiatrische afde-
ling voor kinderen.

Ik probeerde mijn weg te vinden. Op een dag 
maakte ik kennis met een man die verpleeg-
kundige was.



Hmm, geen slechte deal, dacht ik bij mezelf. 
Goed salaris, een BIG-registratie en je kunt 
patiënten helpen, lesgeven of administratief werk 
doen. Het leek de juiste baan voor mij.

Dus solliciteerde ik bij de school voor ver-
pleegkunde van de universiteit waar ik was 
afgestudeerd. Ik werd meteen afgewezen.

Vervolgens schreef ik me in voor een universi-
teit, in de hoop een master in biologie te 
kunnen volgen. Die school wees me ook af.

“Wat nu?”

Dus daar stond ik, hartje zomer midden op 
de campus en ik kon nergens heen.

Ik keek naar binnen naar de MAHANTA, de 
innerlijke kant van de Levende ECK Meester. 
De MAHANTA is altijd bij 
zijn studenten en kan 
hen begeleiden – als ze 
het vragen en als ze 
luisteren.

Dus vroeg ik: “Wat nu?” Dit was een ge-
sprek van het hart tussen mij en mijn in-
nerlijke gids.

ONTDEK MEER 
OVER DE INNERLIJKE 

MEESTER,

DE MAHANTA.



Hij antwoordde: “Ga naar de school voor 
verpleegkunde.”

“Maar het is zomer. Ze zijn gesloten. Er is 
niemand,” mijmerde ik.

“Ga gewoon naar de school voor verpleeg-
kunde.” 

Wat heb ik te verliezen? dacht ik. Ik liep naar 
de school. Het leek een wonder, maar de 
deur was niet op slot, dus liep ik naar bin-
nen. Een receptioniste be-
groette me.

“Kan ik met iemand praten 
over toelating tot de school 
voor verpleegkunde?” 

“Nou, er is hier niemand,” begon ze. Toen 
keek ze op en zag iemand achter mij aan 
binnen komen lopen. “Oh, het is de de-
caan. Ik had haar vandaag nog niet terug 
verwacht.”

Nog een klein wonder, ja?

De receptioniste vroeg de decaan of ze een 
paar minuten met me kon praten. De de-
caan zei: “Natuurlijk,” en nodigde me uit in 
haar kantoor en opende mijn aanmelding. 
Het lag daar op haar bureau.

HEB JE OOIT 
ONGEVRAAGD 

GODDELIJKE HULP 
ONTVANGEN?



Een derde wonder.

We praatten een paar minuten en toen, ter-
wijl ze op een briefje krabbelde, zei ze: 
“Kijk, volg deze drie vakken in de zomer. 
Als je goede cijfers haalt, laten we je toe.”

Dus dat deed ik, en dat deden zij ook.

Zijn waar je het meest nodig bent

In de loop der jaren heb ik als verpleegkundige 
gewerkt in ziekenhuizen, psychia-
trische afdelingen, poliklinieken, 
gevangenissen en revalidatieafde-
lingen.

Ik heb gewerkt als stafverpleegkundige, hoofd-
verpleegkundige, verpleegkundig supervisor 
en assistent-directeur verpleegkunde.

Ik ben net met pensioen na zeventien jaar als 
directeur verpleegkunde voor een veteranen-
huis en -ziekenhuis van de staat. 

Als verpleegkundige heb ik veel gezien en 
meegemaakt. Maar het belangrijkste vond ik 
dat ik altijd precies was waar de MAHANTA me 
wilde hebben – bij mensen die in de proble-



men zaten en hulp nodig hadden.

De MAHANTA is geen arbeidsbemiddelaar. Maar 
als u het hem vraagt en naar zijn begeleiding 
luistert, zal hij u helpen daar te zijn waar u het 
meest nodig bent. }

Spirit is altijd bij ons, altijd begeleidend, 
altijd beschermend, altijd proberend om 
vreugde te brengen en ons leven beter te 
maken, maar dat betekent niet dat we er 
ons altijd van bewust zijn en luisteren.

““““““



ANTWOORDEN OP 
UW VRAGEN 
OVER GODDELIJKE 
BEGELEIDING

Spreekt God echt tot ons?

God spreekt door de stem van het geweten, 
heilige geschriften, gevoelens en zelfs door 
positieve aansporingen van andere mensen.

Maar er zijn andere manieren.

Gods stem bereikt ons ook via menselijke 
liefde, intuïtie, dromen, de Spirituele Oefenin-
gen van ECK of een directe 
ervaring met het Licht en 
Geluid van God. 

Een regen van liefde valt op 
ons neer simpelweg omdat we 
Ziel zijn, een goddelijke vonk van God. 

Als u ergens mee zit en u wilt inzicht in wat u 
kunt doen of begrip om door het probleem 
heen te komen, zing dan het lied van HU. 

LUISTER 
VANDAAG NAAR DE 

FLUISTERINGEN 
VAN UW HART.



Maar vul eerst uw hart met liefde. 

Luister naar Gods stem. 
Reageer er spiritueel op en 
weet dat, ondanks alle 
schijn van het tegendeel, 
alles goed is en op zijn juiste 
plaats.

HU heeft de kracht van God en het heeft de 
liefde van God. }

Ziel denkt niet, 
het neemt waar.
Ziel denkt niet, 
het neemt waar.“““““““““

OP WELKE 
MANIEREN 

NEEMT U GODS 
STEM WAAR?



ECK INSCHRIJVING

ECKANKAR’S CURSUSSEN 
VOOR SPIRITUEEL 
LEVEN

 Ga hoger, verder,
 dieper op uw pad van 

spirituele zelfontdekking!

WAT ZULT U ERVAREN?

Dit zich steeds groter wordende avontuur kan 
u persoonlijke transformatie brengen vanaf 
het moment dat u begint. Dit omvat

◊ maandelijkse cursussen voor 
zelfontdekking met geavanceerde 
spirituele technieken voor privéstudie;

◊ mogelijkheden om de cursussen te 
verkennen in kleine discussieklassen;

◊ driemaandelijkse brief en updates 
geschreven door een Godgerealiseerde 
leraar met actuele perspectieven;

◊ spirituele inwijdingen – fundamentele 
stappen van verlichting;



ECKANKAR
Het pad van spirituele vrijheid



Begin uw 
ECK avontuur

◊ een gemeenschap van gelijkgestemde 
mensen die spirituele vrijheid respecteren 
en liefde hebben voor de waarheid;

◊ mogelijkheden voor verdere spirituele 
training en dienstbaarheid.
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